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Hoe een vriendendienst
op kasteel De Bist noodlottig afliep...

We zouden Erfgoedkring Tussen Twee Nethes niet
zijn als we jullie al niet warm zouden maken voor
Open Monumentendag met een straf verhaal uit de
geschiedenis van kasteel De Bist.

We schrijven september 1944, na de bevrijding van
onze regio. De rust keert weer en heel wat militaire
eenheden die de oprukkende troepen moesten onder-
steunen, bevonden zich in en rond Lier. Eén daarvan,
de Britse 'Ordnance Field Park Company', installeerde
zich op het kasteeldomein van de Bist. Omdat deze
eenheid niet aan het front was gestationeerd, was er
voor de soldaten meer ruimte voor ontspanning, op
voorwaarde dat de dienst verzekerd bleef.

Op 2 november had Wilfried Empson, een van de
soldaten ter plaatse, net de wacht van zijn vriend
overgenomen omdat deze naar een feestje wilde
gaan. Hij zou dan op zijn beurt de volgende dag de
dienst van Wilfried overnemen.

Helaas sloeg het noodlot toe op deze ongelukkige
donderdag. Een V1-bom viel neer op de Bist, met
een fatale afloop voor Wilfried, die geraakt was door
een scherf. Hij was trouwens niet het enige dodelij-
ke slachtoffer... Zijn vriend bleef ongedeerd.

Rudy Van Nunen
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